
Medemenselijkheid 
 

Onophoudelijk 
- terwijl de wijzers van de klok voortgaan - 

zie ik een gespleten wereld 
die de toekomst 

hardvochtig en grimmig gijzelt 
 

Als dan 
in de schitterende kleuren 

van het ochtendgloren 
de vredesduif haar vleugels spreidt 

en naar de regenboog vliegt 
 

verlang ik naar gelijkheid 
zonder enig voorbehoud 

waar medemenselijkheid huist 
waar men elkaar liefheeft en met elkaar bidt 

 
verlang ik naar de ondergaande zon 
en een door de maan verlichte nacht 

waarin droefheid, pijn en lijden 
vervliegen 

 
In die wereld 

waarin niemand van de problemen wegkijkt 
geen bloedvergieten is 

geen enkel lied in mineur klinkt 
hoor ik de blijde lach 

van een onschuldig kind 
 

In die wereld 
besluiten alle soldaten 

om hun helm weg te gooien 
hun hersens te bevrijden 
en hun hart te ontdooien 

 
En, 

in de echo van het wegrollend ijzer 
worden alle angsten weggedrukt 

 
Ik sta op 

om aan een wereld te bouwen 
waarin 

tolerantie en vrede 
de zuurstof 

van de toekomst 
zijn 

 
Laat medemenselijkheid mijn richtsnoer zijn 
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