
Expositie Brons in de Natuur
van 8 mei t/m 10 juli 2016

in het Von Gimborn Arboretum Doorn
Beeld: M/V - 40 cm

“Ce sont les sculptures vivantes qui me fait tranquille.” 

1.      Ode aan de Boom
2.      Rasta
3 | 4. Tussen droom en werkelijkheid  
5.      Mixed Media beelden 
            A  Echo
            B  Lotus 
            C  Hunter
6.    Capra
7.    Zwak geslacht?
8.    Taal van het lichaam
9.    See me
10.  Pyramide
11.  Luisteren naar de Aarde
12.  Chinois
13.  Vos Vangt Vis
14.  Schommels

15.  M/V
16.  Ruimte voor een kind
17.  Summertime
18.  Drosophila Large
19.  Grasshopper
20.  Lotus
21.  Cat
22.  Yoga-class
           A   Theacher
           B   Lotus
           C   Sitting pose
           D   Standing bow pulling pose
23.  Vlinder
24.  Droom
25.  Drosophila M en 3 x Drosophila XS



SCHOMMELS
160 cm

foto: plaatsen drijvende beelden

Else Ringnalda put haar inspiratie uit de vraag hoe de ideale wereld eruit ziet. Een wereld 
waarin mensen respectvol met elkaar en de natuur omgaan. In 1938 beschrijft de 
cultuurhistoricus Johan Huizinga de Homo Ludens, de spelende mens. Constant maakte 
de New Babylon maquettes (1956-1974) waarin de Homo Ludens woont. 
Else Ringnalda maakt beelden van spelende mensen in de natuur en ze maakt drijvende 
beelden die in beweging zijn onder invloed van wind en stroming. Hierdoor lijkt er een 
theater op water te ontstaan waarbij steeds een andere scene te zien is.
 
Speciaal voor het arboretum creëerde Else het bronzen beeld ‘Ode aan de Boom’. 
Het beeld is een eerbetoon aan bomen, aan de verbondenheid tussen mens en boom. 
Wilt u aan de verwerving van dit beeld een bijdrage leveren? Kijk dan op de site van het 
arboretum: www.bomenmuseum.nl.  

Een prijslijst van het werk uit de expositie en het boek van Else Ringnalda zijn verkrijg-
baar in de arboretumwinkel. Wilt u direct  contact opnemen, bel naar 06-42730046 of 
mail uw vraag naar: info@elseringnalda.nl |  www.elseringnalda.nl



TUSSEN DROOM EN 
WERKELIJKHEID
60 cm 

TUSSEN DROOM EN 
WERKELIJKHEID
60 cm 



RASTA
60 cm 

VLINDER
52 cm 



CHINOIS
60 cm 

ZWAK GESLACHT?
142 cm 



RUIMTE VOOR 
EEN KIND
30 cm 

DROSOPHILA
34 cm 

SUMMERTIME
90 cm 

“Les sculptures vivantes me fait tranquille.” 



WIE WIND ZAAIT, 
ZAL STORM OOGSTEN
220 cm 

NARCISSUS
240 cm 



ZELFPORTRET
24 cm 

LUISTEREN 
NAAR DE AARDE
120 cm 

GRASSHOPPER
50 cm 


